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Magische liefde in het Oude Rome.  

Het was een stralende dag in het oude Rome. Een tijd waarin nog vele goden bestonden, was 

alles vredig en rustig. De goden zorgden ervoor dat alles op de wereld netjes verliep zoals het 

hoorde. De goden hadden de verschillende taken netjes onder elkaar verdeeld. Zeus was de 

oppergod, Poseidon zorgde voor de zee, Diana was de godin van de jacht. Ze leefden allemaal 

samen op de heilige berg Olympus. Een plek waar het altijd feest was met limonade en 

chocolade. Elke god had daar zijn eigen privé paleis inclusief ingebouwd zwembad. Maar het 

mooiste paleis van allemaal was dat van Aphrodite. Haar paleis 

had de vorm van een enorm reuze hart want zij was de godin van 

de liefde. Rond het paleis had ze tuinen vol pracht en praal, rode 

rozen en de geur van vanille was overal te bespeuren. Overal 

waren verborgen hoekjes en chocoladefonteinen en mooie Cupido 

beeldjes. In het paleis had ze een enorme balzaal waar ze iedere 

dag een feestje organiseerde tussen 2 en 5.  De muur was 

bezaaid met namen van liefdeskoppeltjes zoals Romeo en Julia. 

Wanneer je binnen en buiten ging in deze balzaal moest je door 

een gigantische poort bezaaid met diamanten sloten. De legende ging als volgt: “Wanneer je 

jouw naam op het slotje schreef, dan zou je de dag nadien je ware liefde ontmoeten. De 

naam van jouw ware liefde kwam op het slotje tevoorschijn.”   

Ons verhaal begint nu op een zaterdag 5 uur. De laatste mensen vertrokken van het feest. 

Het was zo stil en Aphrodite wist niet wat ze miste. Ze had veel vrienden en mensen om haar 

heen en toch miste ze iets. Na weken nadenken wist ze het plots, ze had al zoveel mensen 

de ware liefde laten ontmoeten, maar zijzelf had dit nog niet. Het was de liefde die zij 

verspreide, maar zelf niet kon krijgen. Hoe langer ze eraan dacht hoe verdrietiger ze werd. 

Nachten lag ze ervan wakker, vaak lag ze te dromen van haar ware liefde. 

Op een dag wist ze wat ze moest doen. Ze stapte uit bed, deed haar 

harten slippers aan en stapte vastberaden naar de balzaal, ze stapte door 

de grote poort naar buiten en nam een slotje. Ze schreef in gouden 

sierlijke letters haar naam op het slotje en hing het aan de poort. Het 

slotje hing nog maar net aan de poort of langzaam verscheen er een 

naam op het slotje.  



Maar Hades wou dit niet en gebruikte al zijn 

toverkracht om de naam te veranderen. Hades deed 

alles om de liefde te laten verdwijnen van de aarde. 

Als Aphrodite niet op haar ware liefde verliefd zou 

worden, zou alle liefde op aarde verdwijnen.  

Ondertussen was het bij Aphrodite 5 voor 12 

geworden, de naam was bijna duidelijk zichtbaar. 

Om zeker te zijn ging ze haar bril gaan halen om de naam goed te kunnen lezen. Dit was de  

ultieme kans voor Hades om de naam op het slotje te veranderen. Net toen hij voor het slot 

stond, zag hij de naam Spartacus staan. Hades nam zijn magische zwaard, raakte het slotje 

aan en plots veranderde Spartacus in Brutus, dit was de vreedste man die op de wereld rond 

liep. Hades wist dat dit gedoemd was om te mislukken. Met een kwaadaardige lach verschool 

hij zich net op tijd achter een zuil toen Aphrodite terug kwam. Het werd middernacht en ze 

zag de naam Brutus op het slotje verschijnen. Maar Aphrodite kende geen god die Brutus 

heette. Ze schrok omdat de naam Brutus haar helemaal onbekend was, want ze kende toch 

alle goden van haar feestjes. Ze wist geen raad met zich zelf, wat moest ze nu doen??? Ze 

besloot om raad te vragen aan het orakel. Het orakel werd aanbeden  door iedereen, van 

stervelingen tot goden. Iedereen kon hier raad aan vragen. Willen jullie weten wat het orakel 

zegt en hoe het liefdes avontuur van Aphrodite afloopt, schrijf je dan in voor het kamp! 

Heel veel liefdes groetjes en tot op kamp! 

Ulrike, Sara, Eline, Sarah, Senne, Yentl, Pieterjan, Jana, Seppe, Rani, Jelle, Renée, Maarten, 

Emma, Brayce, Cies, Vincent, Largo, Hanne, Silke, Amber, Tom, Joren, Liesl, Cédric, Farah 

en Jens 

 

 

 
 



DE GLADIATOORTJES 

 

Er was eens, hier heel ver vandaan, in een land ver weg, een groot gladiatoortje. Hij 

woonde in een rustig dorpje vol met stoere krijgers (bijna zo stoer als leider Pieterjan). 

Het was het Beroemde dorpje midden 

in het spaghettibomenwoud. Jammer 

genoeg was ons gladiatoortje niet zo 

sterk, stoer en dapper als alle andere 

gladiatoortjes van het dorp. Hij was 

zelfs bang van Senne, de roze 

ponykweker.  

 

 

 

Het gladiatoortje wou graag ook een stoere krijger worden, maar dat leek hem zo eng. 

Voor hij een stoere krijger kon worden, moest hij de ultieme proef doorstaan. Hij moest 

10 dagen overleven in het spaghettibomenwoud. HELEMAAL ALLEEN!! Hij wist echter niet 

wanneer hij dit moest doen en was te bang om dit aan de andere gladiatoortjes van het 

dorp te vragen. Op een nacht werd hij plots onverwacht uit zijn bed gehaald. Hij kreeg 

een blinddoek op en werd ontvoerd door een oude mysterieuze man. Het enige wat hij 

zich herinnerde tijdens heel de ontvoering was de geur van cake. Waarom de oude 

mysterieuze man naar cake rook wist hij niet. Al was het nu appel- of chocoladecake, 

hij kon het niet goed ruiken. Het volgende wat hij zich kon herinneren was dat ons 

Koortje Gladiatoortje, want dat is de naam van onze held in wording, wakker werd in het 

grote mysterieuze spaghettibomenwoud. Zijn maag begon plotseling zeer luid te 

grommen GRRRRRRRRRR!!! Hij besloot om op voedselzoektocht te vertrekken. Hij was al 

een tijdje aan het stappen en hoorde langs alle kanten 

geluiden in het woud. Wie zou deze geluiden toch maken?  

Plots hoorde hij grote, zware voetstappen achter zich. Uit het 

struikgewas kwam plots niemand minder dan een reusachtige 

prinses tevoorschijn. Koortje Gladioortje kende de prinses 

vanuit de verhalen die de ander stoere krijgers aan het 



kampvuur vertelde. Dit kon niet anders als de lelijke reuzenprinses Donsje zijn, de 

bewaakster van het woud. Hij kreeg kippenvel van haar te zien. “HALT!“, riep Prinses 

Donsje.  

 

Koortje Gladiatoortje wou hard wegrennen omdat hij zo bang was, maar toen dacht hij 

aan de stoere verhalen die de andere gladiatoortjes altijd tegen hem vertelden. Hij 

schoof al zijn angst opzij en ging de confrontatie aan met Prinses Donsje. “Hallo!”, zei 

onze kleine held. Ik ben op zoek naar eten want ik heb veel honger. Prinses Donsje keek 

het gladiatoortje kwaad aan en zei: “Niemand loopt rond in dit bos rond zonder eerst dit 

onmogelijk raadsel op te lossen. Het gladiatoortje raapte al zijn moed bij elkaar en 

antwoordde dat je toch geen raadsel kan oplossen dat onmogelijk is? Koortje wist even 

niet meer wat te doen. Dan dacht hij bij zichzelf dat wanneer je stoer en dapper bent, geen 

raadsel te moeilijk is. “Laat dat raadseltje maar komen, ik ben er klaar voor!”, sprak hij tot 

de enorm lelijke prinses. Hij zag nu pas dat de prinses ook een heel lelijke snor had. Zijn 

knieën waren aan het bibberen van de schrik. Hij hoopte dat de prinses niet zag dat hij 

toch wel een beetje bang was. “Het raadsel gaat als volgt,” zei de prinses: “Wat is 

ROOD en draait ROND in het woud?”. Onze kleine held begon met heel zijn brein 

na te denken maar hij kon niet op het antwoord komen. Was hij dan toch niet dapper 

genoeg? Koortje Gladiatoortje was ten einde raad toen plots een magische tovenaar, 

gespecialeerd in het maken van chemische brouwseltjes uit de struiken kwam. Renée, 

want zo heette de tovenaar, deed dit heel stilletjes zodat enkel ons gladiatoortje dit kon 

zien. Ook Renée had het raadseltje gehoord en wist de oplossing. Ze fluisterde het 

antwoord in het oor van Koortje: “Het antwoord is Seppe, Seppe de vuurtoren”. Daarna riep het 

gladiatoortje verheugd het antwoord naar Prinses Donsje. Donsje wist niet goed hoe 

Koortje Gladiatoortje het raadseltje had opgelost. Ze was een beetje boos dat het hem 

gelukt was, maar liet ons heldje toch maar vrij, want dat 

had ze beloofd en belofte maakt schuld. Ze toonde hem 

ook nog een heleboel bomen waarvan Koortje kon eten: de 

kokosnootboom, de pizzaboom, de spinaziepatatjes met 

boulettenboom en nog veel meer. Hij had nu zeker eten 

in overvloed. Hiermee kon hij zelfs een hele groep mensen 

voor 10 dagen eten geven. Enkele dagen verstreken en ons 

gladiatoortje werd steeds dapperder en dapperder. Toch 



voelde hij dat er iets ontbrak. Hij voelde zich toch wel heel alleen. Hij schreef dan maar 

een brief die hij meegaf aan de postpapegaaien. Deze papegaai stuurde hij dan weg uit het 

woud, in de hoop dat het lot zijn brief bij de juiste personen zou brengen. De papegaai 

vloog en vloog, de hele wereld rond. En je gelooft het of niet, net toen hij boven de KSA 

vloog, kreeg hij een kramp in zijn pootje. De brief viel en viel en viel poef pardoes wel 

10 km naar beneden recht op het hoofd van leidster Rani. Die was toevallig aan het 

spelen op de speeltuin met leidster Jana. Ze zaten net op de wipplank, want dit was de 

favoriet van leidster Jana. Leidster Jana was net een spannend verhaal over het 

jongknapenweekend aan het vertellen. Terwijl Rani over haar hoofd wreef, want het was 

zware lectuur, openden ze samen de brief. Hierin lazen ze alles wat Koortje Gladiatoortje al 

had beleefd. Ze lazen ook dat hij zich eenzaam voelde en op zoek was naar dappere 

krijgers die mee met hem 10 dagen lang avonturen wilden beleven in het 

spaghettibomenwoud. Rani en Jana dachten diep na of ze iemand stoer kenden. Ze 

dachten eerst aan de knapen, maar die waren toch niet stoer genoeg. Toen dachten ze 

aan de leeuwkes, maar die waren mischien toch net iets te klein. Plots wisten ze het 

alletwee tegelijk:  

DE JONGKNAPEN!!! 

 

Ze vonden toch wel dat deze dapper genoeg waren voor dit avontuur. En ook de andere 

jongknapenleiding had hen al veel verteld over hoe stoer, dapper en zonder angsten 

deze bende vrolijke kindjes wel niet waren.  

Dan rest er nog maar één vraag: 

Durf jij de uitdaging aan? Kom je dan zeker inschrijven voor het kamp en beleef een 

onvergetelijke tijd! 

 

Hopelijk tot op kamp 

 

Pieterjan, Renée, Jelle, Rani, Seppe en Jana  

 



De Knavianen 
 

Lang geleden was er een klein maar dapper volkje, genaamd de 

knavianen. Dit volk was door heel Europa bekend en gevreesd. Voor 

een lange tijd leefden ze in vrede en rust aangezien ze in Noord-

Europa alles veroverd hadden. Ze moesten geen schrik hebben voor 

enige buitenstaanders.  

De knavianen stonden vooral bekend voor hun creativiteit en 

samenwerking. Ze hadden ook enorm veel respect voor alles wat 

moeder aarde hen geschonken had. Zowel de mannen, vrouwen en 

kinderen waren zeer intelligent, sterk en schitterden in elke sport. 

Maar ze hadden geen rekening gehouden met de grote bedreiging uit 

het zuiden. Daar woonde  een jonge keizer genaamd Julius caesar, die 

het helemaal niet fijn vond dat hij Europa moest delen met de 

knavianen. Julius was bang dat zijn romeinse rijk vroeg of laat zou 

kunnen veroverd worden door deze brutale noorderlingen.  

Julius had daarom besloten om het hele noorden te veroveren en 

iedereen tot slaaf te maken. Julius wist echter dat de knavianen zeer 

sluw konden zijn en dat hij met zijn hele leger zou moeten aanvallen 

om ze te verslaan.  

Dus op een warme zomernacht werden de 

knavianen overvallen door miljoenen romeinse 

soldaten. De strijd was hevig en duurde lang. 

Wel 500 dagen lang vochten de knavianen en 

het romeinse leger. Zelfs de sterkste krijgers 

werden overmeesterd en gevangen genomen en 

apart op een koets richting Rome gezet.  

Eens in Rome werden de knavianen als slaven 

gebruikt om het harde werk te doen voor de 

romeinse bevolking. De sterkste strijders werden bij de gladiatoren 

gezet en de rest werd als werkvolk gebruikt voor de bouw van 

tempels en standbeelden van Julius Caesar. 

Na 2 jaar besloot Julius dat de knavianen genoeg tempels hadden 

gebouwd in zijn stad en dat ze eigenlijk niet meer nodig waren. Dit 



bericht werd opgevangen door zijn dochter die helemaal niet akkoord 

was met het vermoorden van alle knavianen. De dochter van de 

keizer was namelijk verliefd geworden op een van de jonge 

knavianen. Daarom besloot ze samen met haar vader een groot 

tornooi te organiseren. Een tornooi dat het lot van de knavianen zou 

beslissen. Als de knavianen wonnen mochten ze in vrijheid op een 

stuk land in Noord-Europa gaan leven en moesten ze elk jaar 2 kisten 

gevuld met goud versturen naar de romeinse keizer. Indien ze 

verloren werden ze allemaal verscheept naar de Noordpool waar het 

veel te koud was om te overleven. 

Julius besliste dat het 10-

daagse tornooi zal plaatsvinden 

van 11 tot 20 juli. Alle 

knavianen die denken dat ze 

goed genoeg zijn om mee te 

doen mogen allemaal 

deelnemen aan dit geweldige 

tornooi. Ze worden echter ten 

allen tijden gecontroleerd door 

6 rechtvaardige romeinse 

soldaten genaamd: Emmus, 

Maartenus, Largius, Ciesius, 

Bracyius en Vincius. 

 

Laten we maar hopen dat de knavianen hun vrijheid kunnen 

terugwinnen. 

 

 

Tot dan!! 
 

 



 

 

Hebt u er ook last van? Bent u ook een van de vele slachtoffers? 

Hebben hun diefstallen bij u ook een dieptepunt veroorzaakt?  

Geen paniek, de getroffenen komen samen.  

Als u ook bestolen bent van water, uw land niet meer kan 

bevloeien door deze verschrikkelijke plaag van waterdiefstal, bent 

u bij de AA aan het juiste adres!  

Van 11- 20 juli komen wij samen om onze gevoelens en emoties te 

uiten, om samen een plan te bedenken en om terug op het juiste 

pad te geraken!  

Schrijf je nu in, en beleef 10 dagen vol pret en plezier! 

 

 

 



De strijders van Spartacus 
(#Spartacus for the win) 

Op een sneeuwachtige dag in mei, tja in België kan dat nu eenmaal, zaten Cédric, 

Farah, Jens & Liesl op de KSA te chillen. Liesl was een boek aan het lezen, Farah 

was (je raad het nooit) aan het eten en Jens en Cédric speelden een spelletje 

Kubb in de sneeuw. Op een gegeven moment verslikte 

Farah zich in haar eten. Ze spuwde het uit en schrok zich 

rot (#Oh my god). Tussen alle etensresten lag een 

kleine, gouden sleutel. “Waarom eet jij sleutels?” vroeg 

Cédric aan Farah. Ze gaf hem een stevige slag op de 

wang (#AUW). Ik eet helemaal geen sleutels zei ze en 

ze raapte de sleutel van de grond. Jens bekeek de 

sleutel eens goed en zei dat hij de week ervoor een kistje had gevonden en dat 

misschien de sleutel op het kistje zou passen. Hij wist alleen niet meer waar hij 

het kistje had gelegd (#Vergeetachtigheid). Na uren zoeken vond Liesl het kistje 

in de koelkast (#Waarom dat weet niemand). Jens stak de sleutel in het kistje en 

kreeg het kistje open (#Hoera). De twee dames en Cédric waren zeer benieuwd 

naar wat er nu precies in het kistje zat. Jens hield het kistje ondersteboven maar 

er viel niets uit (#Helaas pindakaas). “Ik dacht dat er geld in zou zitten” zei Cédric 

teleurgesteld. De meisjes begrepen er ook niets van. 

(#Al een half blad verspilt aan een nutteloos verhaal) 

Maar toen keek Jens nog eens goed in het kistje. Hij ontdekte 

dat het een dubbele bodem had. Die haalde hij er uit en hij 

zag een oud papiertje zitten. Cédric werd opnieuw gelukkig 

want hij dacht dat het een schatkaart was naar een grote 

schat (#Op schattenjacht). Liesl nam het papier van Jens af 

en las het voor aan de rest. Ze vertelde dat het van Spartacus 

was, een oude slavenleider. (#This is Sparta) 

Hij zit namelijk in de problemen. Zijn krijgers waren doodmoe 

en uitgehongerd. (#Toen bestond er nog geen Mc Donalds) 

Hij heeft deze brief verzonden om nieuwe krijgers te zoeken 

om te vechten tegen het Romeinse leger. (#Vuile Romeinen)  

“Met deze brief zijn we niets meer” zei Farah. Deze brief is al meer dan 2000 jaar 

oud. We kunnen hem toch niet meer helpen. 



“We leven wel in de 21ste eeuw hé Farah.” Riep Cédric. We moeten op zoek 

gaan naar iets SUPERS om ons naar daar te sturen. En dat halen we in de 

SUPERMARKT! (#Want daar vind je SUPERcoole dingen) 

“Dat bestaat toch niet.” Riep ze terug. Zoiets 

bestaat toch niet. 

“Toch wel.” Vertelde Jens er aan toe. Maar niet 

in de supermarkt. Ik denk dat je online wel een 

teletijdmachine kan kopen. Hij pakte zijn 

telefoon en zocht het hele internet af. 

Uiteindelijk kwam hij op een website terecht 

waar een geleerde professor zijn 

teletijdmachine te koop stelde. 

“Amai!” Riep Liesl. “Zo duur!”. Dit kunnen wij 

toch niet betalen. 

“Wacht eens” zei Cédric plots. We hebben met onze hernieuwers toch een KSA 

café gehouden en daar hadden we toch wat winst op. Kunnen we dat geld niet 

gebruiken? Vroeg hij. Farah gaf hem alweer een slag in het gezicht. (#dit is al 

de tweede keer dat ze dit doet). Dan kunnen we niet op kamp vertrekken zei 

ze verdrietig. “Dat is waar!” voegde hij er aan toe. (#Dubbele punt, een 

gesloten haakje) 

Toen kreeg Liesl een briljant idee. “We kunnen toch met onze hernieuwers 

terug gaan in de tijd om Spartacus te helpen. Want ja, met ons vieren kunnen 

we daar weinig gaan doen! De drie anderen waren hiermee akkoord en 

kochten de tijdsmachine. (#Wij gaan reizen door de tijd) 

Dus, beste hernieuwers willen jullie met ons meegaan op dit avontuur en terug 

de tijd in reizen om Spartacus te helpen. 

(#Het is wel zonder gsm’s, selfies, Sociale netwerken, hashtags en alle andere 

hedendaagse dingen)  

We sluiten nu af met een (flauw) mopje: 

Wat is de voornaam van E.T?  

Jodela! (#Jodelaitie) (#hahahaha) 

Groetjes van de Herieuwersleiding  

Cédric, Farah, Jens & Liesl 



 

Praktische 

informatie 

 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 
 

  

 

 

 

INSCHRIJVING EETFESTIJN BEZOEKDAG – 20 Juli – Malmedy 

 Naam: 

Stoofvlees met friet    

Keuze uit: 

__x Volwassenen (€12)                                           __x Kinder (€8) 

 

Curryworst met friet                                             

Keuze uit: 

__x Volwassenen (€8)                                            __x Kinder (€6) 

 

 

Vegetarisch:  

                          __x Vegetarisch (€12)                 

 

 Totaal Stoofvlees volw (12€)  _____ 

Totaal Stoofvlees kind (8€)  _____ 

Totaal Curryworst volw (8€)  _____ 

Totaal Curryworst kind (6€)  _____ 

Totaal Vegetarisch (12€)                _____ 

 

Totaal te betalen:                _____ 

De betaling gebeurt op de bezoekdag zelf. 

Deze inschrijvingsstrook kan je afgeven bij het binnenbrengen 

van de bagage. Je kan ten laatste inschrijven tot 14 juli, dit moet 

dan wel telefonisch gebeuren op 0474/688244 (Silke) of 

0486/525469 (Tom) 

 

Kinderen die mee zijn op kamp hoeven niet in te schrijven, hun 

eten is in de kampprijs inbegrepen. 

Woensdag 20 Juli vanaf 12u00 

Ferme Thunus 

Rue des Charmilles 10 

4960 Malmedy 


