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OP KAMP MET FRANK 

Frank Deboosere stond voor de camera, klaar om zijn laatste weerbericht ooit te 
presenteren. Na tientallen jaren van toegewijde dienst aan de weergoden en de 

gemeenschap van Zonnestein, was het moment aangebroken om het stokje over 
te dragen aan zijn opvolger. Al dacht de regisseur daar anders over… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een emotionele dag voor Frank. Hij had de seizoenen zien komen en 

gaan, stormen zien opkomen en weer zien verdwijnen. Maar nu was het tijd om 
afscheid te nemen en ruimte te maken voor een nieuwe generatie meteorologen. 

Met een mix van trots en nostalgie begon Frank aan zijn laatste weerbericht. Hij 
sprak met zijn bekende kalme stem en weidde uit over de kenmerkende 
eigenschappen van het stadje Zonnestein. Hij herinnerde de kijkers eraan hoe 

belangrijk het was om het weer te begrijpen en zich erop voor te bereiden, 
omdat het deel uitmaakte van het dagelijks leven.  

Terwijl hij de voorspellingen voor de komende dagen doornam, besefte Frank dat 
hij niet altijd goed weer meebracht, toch begon hij aan zijn allerlaatste 
weerbericht. 

“Dag beste kijker. Voor vanmiddag, vannacht en morgen zien we hier die 

wolkenband. Die schuift nu geleidelijk op van het oosten naar het westen over 

ons land, waardoor we morgen waarschijnlijk een hele dag met een paraplu 

rondlopen. We zullen die paraplu goed moeten vasthouden want het gaat 

geregeld sterk waaien uit de zuidwestelijke hoek. Qua temperaturen gaan we 

naar een maxima van 14 graden.” 

 



 

Met een zachte glimlach en zijn bekende quote “Maar morgen ben ik er niet 
weer met meer weer!” sloot Frank zijn laatste weerbericht af. De regisseur 
keek geïrriteerd hoe Frank zijn laatste keer het weerbericht afsloot. Frank 

Deboosere verliet het podium met een gevoel van voldoening maar ook 
teleurstelling doordat het de laatste tijd steeds zo slecht weer was. Hoewel zijn 

dagen als weerman voorbij waren, wist hij dat hij mee naar iemand nieuw moest 
zoeken om zo de fakkel over te dragen. 

Frank was vastbesloten om de perfecte kandidaat te vinden die in staat zou zijn 
om de inwoners van Zonnestein dezelfde mate van betrouwbaarheid te bieden. 
Een advertentie werd geplaatst en al snel stroomden de sollicitaties binnen. 

Frank zat dagenlang door stapels cv's en sollicitatiebrieven te bladeren, op zoek 
naar de persoon met de juiste mix van kennis, passie en charme om het hart van 

Zonnestein te veroveren. Hij selecteerde een groep veelbelovende kandidaten 
voor een reeks uitdagende tests.  

De eerste test was een theoretisch examen waarin de kandidaten hun kennis van 

meteorologie moesten laten zien. Frank stelde vragen over weersystemen, 
klimaatpatronen en atmosferische fenomenen. Slechts een handvol sollicitanten 

slaagde voor deze uitdagende proef.  

Wij zijn verheugd om jullie uit te nodigen voor de volgende fase van de 
selectieprocedure voor de positie van weerman/weervrouw bij ons team. Hopelijk 

zien wij jullie op ons kamp om mee de nieuwe weerman of vrouw uit te zoeken!  

Tot dan, 

Jelka, Myra, Joppe, Nathan, Lise B, Sam, Lotte, Febe, Emma, Stan, 

Ruben, Aukje, Rune, Letizia, Sarah, Marie, Emilie, Femke, Dano, Igor, Lise 

D, Diette, Fien, Milan, Bindert, Remmelt, Tanika, Jana, Silke, Julie, Pieter, 

Sander, Maxime en Aaron 



 

RI RA REGENBOOGJES !! 

 

Op een koude woensdagavond zat de leiding te vergaderen op de KSA. Allee koud? Jelka 

vond het koud. We zaten lekker gezellig te babbelen en frituursnackjes te eten toen er 

plotseling een Muis binnenwandelde. Jelka schrok zo hard dat ze meteen een rondje rond de 

atletiekpiste liep. We stonden volledig versteld. Jelka kan lopen???  

Toen we terugkwamen liep Joppe voorop als een echte stoere ridder. Hij ging als eerste het 

leidingslokaal terug binnen met een heel klein hartje. Het enigste dat hij vond was een 

briefje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sam riep meteen: ‘Komaan mannen mannen mannen, ik ben zo benieuwd naar Sabientje 

haar verhaal!!’ Iedereen was meteen klaar om te hulp te schieten. Maar Nathan keek 

bedenkelijk. Hij zei: ‘Mannen mannen mannen, misschien moeten we eerst hierover eens 

goed nadenken. Eens kort opsommen welke voor- en de nadelen er zouden zijn.’ Na een 

korte discussie kwamen we toch overeen om op pad te gaan. Lotte ging voorop. Myra riep 

meteen: ‘STOOOOOOP, ik ga een zaklamp halen want op de dijk is het zo giga, mega 

donker! En ik zal ook nog een paar snackjes halen voor als we verloren lopen.’ We konden 

eindelijk vertrekken! We kwamen toe aan het bankje maar daar was niemand te zien. Lise 

zei meteen iets slim: ‘Misschien moeten we haar eens roepen? Dan komt ze misschien 

tevoorschijn.’ Joppe telde af: 3, 2, 1. ‘SABIEEEENTJEEEEE,’ riepen we in koor. We hoorden 

een zacht gepiep. Jelka sprong meteen in Nathan zijn nek van het verschieten. AAAAAAAH 

een Muis.  

 

De Muis kwam voorzichtig tevoorschijn. ‘Ah jullie zijn toch gekomen, ik ben zo blij om jullie te 

zien!’ Lotte vroeg haar meteen waarom wij eigenlijk moesten komen. Ze vertelde haar dat we 

enorm geschrokken waren, maar dat we eigenlijk ook wel een beetje benieuwd waren naar 

haar verhaal. Sabientje begon te vertellen: ‘ Wel, het is dus zo dat ik met een probleempje zit 

en ik zou graag jullie hulp willen.’ Hoezo hulp??? Ik vrees dat wij jou daar misschien niet mee 

Beste leeuwkesleiding 

Sorry dat ik jullie liet schrikken! Ik 

zou het jullie heel graag willen 

uitleggen, maar ik kon niet zo heel 

erg lang blijven. 

Kom zo snel mogelijk naar het bankje 

op de dijk niet zo ver van de Myrabrug. 

Lotte weet dit zeker zijn, zij zal 

jullie de weg wel tonen. 

KOM ZO SNEL MOGELIJK HET IS DRINGEND!!! 

Sabientje 

De Muis 

 

 



 

kunnen helpen,’ zei Myra. ‘MYYRAAAA, laat Sabientje nog even verder vertellen, ik wil het 

weten.’ riep Lise.  

‘Dus, ik zal mezelf anders even voorstellen. Ik ben dus Sabientje de Muis. Ik ben het 

huisdiertje van Frank de weerman. Hij heeft me gevraagd om hem te helpen. Hij heeft voor 

20 juli een regenboog voorspeld, maar het ziet ernaar uit dat ik dit niet kan waarmaken.’ 

‘Hoezo moet jij dat doen?’ vroeg Jelka met een zacht stemmetje, ‘ik dacht dat dit een taakje 

was voor Frank zelf?’  

‘Neen, Frank stelt het weer voor, maar hij heeft 

1001 muisjes die hard werken om zijn 

voorspellingen waar te maken. Ik ben hier dus 

eentje van, maar als ik eerlijk mag zijn ben ik wel 

de belangrijkste. Ik maak steeds een schema 

wanneer wat moet gebeuren zodat alles op tijd 

klaar is. Maar deze keer zit ik dus met een heel 

groot probleem. Hij voorspelde vorige week dus 

dat op 20 juli de aller, giga, mega grootste 

regenboog die jullie ooit gezien hebben tevoorschijn zal komen. Maar wij zijn met te weinig 

en ik moest dus op zoek gaan naar hulp. Ik was zaterdagnamiddag al eens langsgekomen, 

maar ik zag dat jullie te druk bezig waren met een spel dus ik besloot om later nog eens 

terug te keren. Zouden jullie mij heel misschien willen helpen?’ 
 

Sam stond met haar mond vol tanden: ‘Maar wij zijn maar met 7, allee 6. Joppe en Nathan 

tellen maar elk voor een half mee.’ ‘SAAAAAAM, niet pesten,’ riepen de jongens in koor. 

Sabientje begon te zingen: ‘Samen is veel leuker dan alleen. Hier is er een plaats voor 

iedereen….’ Lotte en Myra begonnen meteen te dansen en de rest volgde. Zo stonden we 

met 7 man en een Muis te dansen op een donkere dijk. Nadien zei Sabientje: ‘Maar ik ben 

eigenlijk wel echt serieus, we hebben hulp nodig. Ik heb gezien dat jullie zo een sterk team 

zijn en altijd goed overeen komen. En jullie hebben zo’n toffe leden ook, kunnen die niet 

helpen?’  

Lise keek meteen bedenkelijk naar de groep: ‘dat is eigenlijk wel echt een super goed idee. 

Maar we zullen eens moeten bekijken wanneer we dit zouden kunnen doen. Want ik denk 

dat een zaterdagnamiddag niet genoeg tijd zal zijn.’  

Joppe riep meteen: ‘Ma mannen, wij gaan binnenkort toch op kamp? Dan hebben we 10 

volledige dagen om Sabientje te helpen. En dan zijn onze leeuwkes er ook dus dan zijn we 

toch wel met genoeg?’  

‘Zeker wel,’ riep Sabientje.  

‘Deal! We zullen jou en Frank uit de nood helpen! Wij willen die super grote regenboog wel 

echt zien!’  

 

Zijn jullie er klaar voor om Sabientje te helpen???? Wij alvast wel! Schrijf je snel in voor het 

onvergetelijke avontuur! En dan zien wij jullie van 11 juli tot 20 juli in Westouter!!  

TOT DAN!!! 

De Leeuwkesleiding en Sabientje  

Sam, Lotte, Jelka, Myra, Lise, Joppe en Nathan  
 

 



 

 PANIEK X2 AAAAAA 

 PANIEK X3 

DE DWEIZE DONDERWOLKJES 
 

Op een zonnige woensdagmiddag zat jullie 

ALLERSUPERDELUXEMEGACOOLE ALLERLIEFSTE LEUKSTE LEIDING 

op de KSA een spelletje voor te bereiden toen opeens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

*DE JONGENS MAKEN EEN 

VERSCHIKKELIJK WEEN GELUID* 

 

SEG JONGENS! Waarom zijn jullie aan 

het wenen? 

Wij zijn verdrietig want het KSA-jaar is bijna 

gedaan. Daarnaast gaat onze favoriete weerman 

Frank in pensioen. Vanaf nu zijn wij 

REGENWOLKJES!  

IK BEN ZO BOOS, ZO DWEIS! DE KSA IS BIJNA 

GEDAAN EN MIJN LIEFSTE WEERMAN FRANK GAAT OP 

PENSIOEN. IK BEN EEN DWEIZE DONDERWOLK! 

Toen Stan zei dat Frank in pensioen ging verdween het mooie weer als sneeuw voor de zon. 

PANIEK AAAAAAAAAAAAAA onze zon is weg. Toen opeens gebeurde er iets heel vreemd… 

FEBE DE DONDER VERANDERDE IN EEN ECHTE DONDERWOLK! PANIEK X2! AAAAAAAA 

Oeioeioei, het was wel maar een grapje dat wij regenwolkjes 

zijn hé Febe! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

We bouwen een 

SUPERHOOOOOOOOOOGE trap om 

Febe het donderwolkje terug te halen!  

Amai die 

jongens kunnen 
niet meer 
nadenken… 

 

Amai die 

jongens kunnen 

niet meer 

nadenken… 

 

Jongens… Dat gaat toch nooit lukken, zo hoog 

bouwen kan de grootste bouwkraan zelf niet. 

Teleurgesteld kwamen de drie avonturiers 

terug naar beneden. Zij waren al begonnen 

met het bouwen van die trap. 
Na lang denken kwamen de meisjes op het 

idee om Febe de donderwolk kapot te maken 

met Letizia’s vliegtuigauto boot. 

WE MAKEN FEBE KAPOT MET 

MIJN VLIEGTUIGAUTOBOOT. 

Howhow mannekes, ik 

bedoel vrouwtjes. Wij 

willen Febe wel levend 

terug bij ons hé. Haar 

kapot maken gaat echt 

niet helpen.  

Toen Ruben, Stan en Choco eindelijk het 

idee van de suuuuuuperhoge trap 

wouden loslaten, gingen ze mee 

brainstormen met de rest. 
 

Vele uren en chocomelkjes later (behalve voor Aukje want die lust geen chocomelk) 

kwamen de jongknapenleiding tot een mega extreem fantastisch ongelofelijk idee. 

Wat nu als we de 

jongknapen vragen om 

ons te helpen? Zij 

kunnen alles aan! 

Wil jij ons helpen met deze moeilijke missie? Ga 

dan zeker mee met ons op kamp! We rekenen op 

jullie, tot dan! 
Zonnige of momenteel minder zonnige groetjes, 

de jongknapenleiding. XOXO 
Emma, Febe, Stan, Ruben, Aukje, Letizia en Rune 



 

DE HEVIGE WERVELWINDGABBERS!!!!! 

Zoals iedere donderdagavond zat de knapenleiding weer te vergaderen op de ksa over een spel voor onze 
gabbers. 

Wonder boven wonder was Igor deze keer eens op tijd en geen uur te laat. Het zonnetje scheen dus stelde 
Sarah voor ‘laten we lekker buiten vergaderen’ waarop iedereen zei ‘jaaaaaa!’ 

Terwijl Marie voor iedereen een lekker fris colaatje inschonk, vergaderden we over 
nieuwe spelletjes. Tijdens de vergadering wilde de leiding weten wat voor weer het 
zou worden op kamp. Ze keken samen naar het weerbericht van de enige echte 

Frank Deboosere. Zaterdag zou het mooi weer worden          (Mooi weer 
vandaag-BartKael) maar ze zagen dat er NU een wervelwind op komst was.  

In de verte zagen we pik zwarte wolken aankomen maar zoals altijd wilde Igor een 
beetje stoer doen. Hij geloofde niet dat er een wervelwind aan kwam, dus liep hij 
richting de zwarte wolken. Voor ze het goed en wel besefte zagen de anderen Igor 
wegvliegen in een tornado. ‘Oh nee!’ riep Lise. ‘Igor vliegt weg!’ zei Emilie. ‘We 
moeten Igor redden!’ riep Dano. Dano nam Igor zijn been vast, Marie nam Dano zijn 
been vast, Lise nam Marie haar been vast, Sarah nam Lise haar been vast, Femke 
nam Sarah haar been vast en Emilie nam Femke haar been vast. Zo hadden ze 
allemaal elkaar vast en werden ze meegesleurd in de wervelwind. WOOSH! De wind 

was zo sterk dat ze elkaar niet konden vasthouden en allemaal een andere kant op vlogen.  

KATCHOW Igor: 'Oei, ik was eerst niet bang maar nu is mijn broek toch een beetje nat, oepsie’ Igor 
kijkt om zich heen en denkt: ‘waar ben ik nu terechtgekomen?' Hij gaat een café binnen, de vrouw 

achter de bar zegt ‘ 你好’ (ni hao) ‘oei welke taal is dat?’ Igor denkt heel diep na. ‘OH MY 

GOD, volgens mij ben ik in Azië’ zegt Igor. 'Ai Ai, dat is wel heel ver van huis, hoe geraak ik nu terug 
naar de ksa?’ 

 

KATCHOW Dano: Huh, waar ben ik nu terechtgekomen? Dano kijkt rond zich heen 
en ziet allemaal verschillende namen op borden staan ‘ five guys, Mcdonalds, KFC, Burger King’… 
enzovoort. Dano gaat overal eens langs en koopt overal iets lekkers. “ Zoveel hamburgers heb ik 
nooit gezien in mijn leven, mm wel lekker! Ik denk dat ik in Noord-Amerika moet zijn. Dat is de 
enige plek op aarde met zoveel hamburgers. Maar hoe ben ik hier terechtgekomen?...” 

 

KATCHOW Marie: “Brrrrr dat is hier koud. Hoe komt da nu?” In de verte loopt een grote zwarte 
schaduw. Marie loopt er naartoe en roept “heeeeyooooooo kan jij mij helpen alstublieft? Waar 
ben ik beland?” Maar op het moment dat Marie bij de schaduw nadert ziet ze dat het geen mens 
is, maar een grote zeeolifant (als ge nie weet wat dat is, zie de foto hieronder xxx). En tot haar 
grote verbazing antwoordde die met “ooh meiske toch. Jij komt precies van ver! Wij zitten namelijk 
helemaal op Antarctica” Marie verschiet haar een ongeluk! "ANTARCTICA"? ALS IN DE ZUIDPOOL 
ANTARCTICA? MET PINGUÏNS EN ALLEEN MAAR IJS????” “Jazeker meiske” antwoordt de 
zeeolifant (zie weer de foto als ge het al vergeten zijt xx)! “Ohneeee maar ik moet terug naar 
de KSA geraken hoe ga ik da nu doen? Misschien moet ik wat hulp vragen aan mijn gabbers 
aan de andere kant van de wereld!” 



 

 

KATCHOW Lise: Ook Lise wordt uit de lucht geschoten, los op een open veld. Ze 
kijkt en kijkt omhoog. Daar loopt een prachtige kangoeroe. Vol enthousiasme 
begint ze te roepen ‘OMG EEN KANGEROEEEE, ZOOO COOOLLLLL’. ‘Zou ik daar op 
kunnen rijden?’. Na enkele mislukte klungelige pogingen geeft ze het op. ‘Pff ik wil 

naar huis, ik kan niet eens op een kangoeroe rijden’ ☹ 

KATCHOW Sarah: ‘Awwww wat is dat nu! Oh ik ben met mijn poep in een cactus 
gevallen. En wat hoor ik daar? Ik hoor gelach.’ Dat gelach komt van een lama die 

wat verderop staat te kijken. ‘Ik word hier uitgelachen door een lama!! Wat is dat nu seg. Huhh 
maar waar ben ik eigenlijk en waar is de rest? Wacht eens, een lama, waar leven die? Zuid-
Amerika? Dan ben ik in Zuid-Amerika denk ik.’ 

 

KATCHOW Femke: AAAAh PLETS ‘Oh nee huh lig ik nu met mijn hoofd in een bord spaghetti? 
Ieuw’ zegt Femke. Femke kijkt om zich heen en ziet een vlag met rood, wit en groen. ‘Die 
wervelwind heeft mij helemaal naar Italië geblazen, dat is de andere kant van Europa. Hoe 
geraak ik nu terug naar de KSA? Ik moet zo snel mogelijk  terug maar ik wil eerst wel 
mijn spaghetti opeten.’ 

 

KATCHOW Emilie: ze valt uit de lucht. ‘Aaawww, waar ben ik nu beland?’ Oh ik ben op 
een hoop stro gevallen, gelukkig anders had ik me pijn kunnen doen. Amai, het is hier MEGA WARM!’ 
Emilie doet haar jas uit. 'Pff, dat is al veel beter.’ Plots hoort ze een geluid, het lijkt wel een trompet 
of zoiets. Maar waar zou dat vandaan komen? Emilie kijkt om zich heen en ziet in de verte een groot 
dier. Het dier heeft grote oren, heel grote poten en een slurf. ‘Oh my god, dat is een olifant! Wow, dit 
is de eerste keer dat ik een olifant in het echt zie, hij is nog groter dan ik had gedacht. Maar een 
olifant, dat betekent dat ik in Afrika ben, alee dat denk ik toch.  Aardrijkskunde is niet zo mijn ding’. 

😊 

Plots kreeg Dano een goed idee: 'Wat als ik de anderen facetime? Dan kunnen zij mij misschien helpen.’ 

Dano belde naar de anderen en zei: 'Jongens volgens mij ben ik in Noord-Amerika! Kunnen jullie mij komen 
halen?’ Igor antwoordde: ‘Ik zit in Azië denk ik, dus ik kan je niet helpen sorry.’ ‘Ik zit ook aan de andere kant 
van Europa, in Italië dus ik heb ook hulp nodig!’ zegt Femke. ‘Volgens mij zit ik in Antarctica, het is hier mega 
koud!’ roept Marie. Daarop antwoordt Emilie: 'Ik heb het net super warm dus ik denk dat ik in Afrika ben. ‘Ik 
heb een kangoeroe gezien maatjes, echt mega cool!’ roept Lise. ‘Oh dan zit je in Australië, ik zit in Noord-
Amerika denk ik’ zegt Sarah ‘Maar hoe geraken we nu terug naar huis?’ ‘Geen idee’, zegt Dano. ‘Misschien 
kunnen onze knapen ons helpen’, zegt Emilie. ‘Goed idee’, zegt Marie. WILLEN JULLIE ONS HELPEN???!!! 

Willen jullie ons helpen om terug naar huis te geraken? Ga dan van 11 tot 20 juli met ons mee op ons super 
mega cool kamp! 

Tot dan! Groetjes, de 
knapenleiding xoxo 
 

Sarah, Marie, 
Emilie, Femke, 
Dano, Igor en Lise 
D 



 

De meteorologista 

francotanko’s 
 

Op een zonnige zomerdag stonden de 

fantastische jonghernieuwersleiding naar 

de grote toren van de VRT te kijken. 

Nadat ze net een briljant plan hadden 

bedacht op de problemen met Frank die 

stopt als weerman op te lossen. Toen 

Tonk urenlang heeft lopen zagen dat ze 

zin had in Frankfurter worstjes besloten 

ze binnen te dringen in het gebouw. Buiten stond Remmie met zijn dikke 

ontsnappingsauto klaar om weg te rijden als ze terug buiten zouden 

komen.  

 

 

 

 

Ondertussen in de gangen 

van de VRT zijn ze al een 

tijdje op zoek naar de 

studio waar het weer wordt 

opgenomen. Nadat Bindert 

even een boodschap heeft 

kunnen doen, vonden ze de 

deur die leidde naar de plaats waar het voor Frank Deboosere allemaal 

begon. Stilletjes probeerde ze binnen te geraken, sluipend op de grond 

zagen ze een vaag figuur achter het groene scherm. Met een kort gebaren 

teken greep Milan naar de voeten en Fien nam de armen. Snel glipte ze 

naar buiten en daar stond Remmie klaar om weg te rijden. Snel de koffer 

en ze reden als de bliksem weg. 



 

Toen ze terugkwamen in het prachtige 

Hamme op het terrein van de ksa, 

deed Diette de koffer van de auto 

open. Ze was verbaasd en vroeg of 

Fien misschien een nieuw brilletje 

nodig had. “Ik weet niet of je het 

gezien hebt, maar dit is frank niet” zei 

Diette. “DAT IS SABINE” riep Tanika.  

 

 

Het plan om Frank te ontvoeren en terug weerman te laten worden was 

dus mislukt en al snel besloten ze iets anders te bedenken. *Cry face* 

 

Een beetje later op de avond zaten ze 

gezellig het weer te kijken op tv. 

Alleen op een Portugese zender, “Hoje 

com o meteorologista Frank”. Toen ze 

dat hoorde keken ze allemaal 

verbaasd naar elkaar, Bindert stelde 

“De meteorologista franco tanko’s” als 

kampnaam (Het kamp waar we dus 

een weerman nodig hebben!), 

iedereen was meteen enthousiast. Tonk riep “en de Francien fanclub 

dan???”. Met een grote zucht zei Milan “we zijn sowieso al de grootste 

fans van Francien, dat weet iedereen”. Tonk snapte het en vond het 

ideetje van Bindert stiekem heel erg leuk. “Oké dan zijn we eruit” zei 

Diette.  

 

 

Wie er nu echt de nieuwe weerman/weervrouw of weer unicorn wordt 

zullen jullie op kamp te weten komen xxxx 

 

Groetjes van de allerleukste jonghernieuwersleiding! 

xxxx 

Diette, Fien, Milan, Bindert, Remmelt en Tanika  

 

 



 

De Cumulonimbus Mesoscale Convective System 
 

Al zingend: Op een grote paddenstoel vol met cumulonimbussen zat daar prinsken Bosman 

heen en weer te wippen. “Hey”, zei Frank Deboosere met een diepe zucht, “dat is wel een 

tijdreis paddenstoel, kom daar eens van af.” Bergtrol Patser gaf een duwtje en de 

paddenstoel krakte. Toen vielen ze samen in een klein portaaltje. 

 

Al pratend: “Oh neee heeeeeeeeeeeeeeeeeelp”, zei Prinsken 

Bosman tegen Bergtrol Patser terwijl ze door de tijd reisde. 

BOEM PATS KLETS  “Huh, wie zijn jullie” zegt 

giechelaarke VA.“Hallo meneer, wij zijn prinsken Bosman en 

Bergtrol Patser, weet je waar wij zijn?” vroeg Bergtrol Patser. 

Giechelaarke VA antwoordde: “We zijn nu in de VRT-toren in 

1987, hoe zijn jullie hier binnengeraakt?” “We zaten op een grote 

paddenstoel vol met cumulonimbussen toen Frank tegen ons zei 

dat dit een tijdreis paddenstoel 

was en nu zijn we hier," zei 

prinsken Bosman. “Wie is 

Frank?”, vroeg giechelaarke VA. 

Vol verbazing zeiden prinsken Bosman en bergtrol Patser in 

koor: “DAT IS WEL DE BESTE, SLIMSTE, MEEST 

ACCURAATSTE WEERMAN TER WERELD!!!!” Er komt een 

mysterieuze man binnen. “Hallo, waar moet ik zijn voor mijn 

allereerste weerbericht van mijn carrière?" zei Frank Sander 

Omblets Deboosere. Overenthousiast reageerden prinsken 

Bosman en bergtrol Patser “OMG dit is de BESTE, 

SLIMSTE, MEEST ACCURAATSTE WEERMAN TER WERELD 

FRANK SANDER OMBLETS DEBOOSERE!!!!” “Huh, dit is nog 

maar de eerste dag van mijn nieuwe job als weerman?” zei 

Frank Sander Omblets Deboosere. “Ah Frank, net op tijd, je 

opname begint binnen een halve minuut. Zet je maar daar 

klaar.” zei giegelaarke VA.  



 

 

Start weerbericht: "Goedenavond beste kijkers, 

mijn naam is Frank Sander Omblets Deboosere 

welkom op mijn allereerste weerbericht ooit. 

Vandaag heb ik iets minder goed nieuws, de dag 

begint met een cumulonimbus mesoscale 

convective system.” 

lksdjfnoiueahrgijbnzoefuvygfçazeorigu (Er is een 

storing doordat er te veel mensen door tijd gereisd 

hebben, waardoor er nu een ontploffing 

plaatsvindt.) BOEM Hierdoor zijn we helemaal doorgereisd naar 3709. 

 

3709: Deze wereld was gevuld met enkel vrouwen. Tot wij (prinsken Bosman, Bergtrol 

Patser, Giechelaarke Va en Frank Sander Omblets Deboosere) daar toekwamen door de 

tijdreis paddenstoel. Djanna vroeg aan mama Julei 

en Slikke “wat voor een rare wezens zijn dat?” 

waarop mama Julei antwoordde “ik heb van mijn zus 

haar moeder, haar oma, haar overgrootoma gehoord 

dat dit mannen zijn.” “MANNEN??”, riep Slikke “Die 

zijn toch uitgestorven doordat er in 1987 een 

ontploffing 

was door 2 

stomme 

tijdreizigers waardoor er een gas vrij kwam dat alleen 

mannen doodde?” zei mama Julei. “Wij zijn wel die 2 

tijdreizigers die de ontploffing hebben veroorzaakt, 

we zijn wel niet stom he!” zeiden prinsken Bosman en 

bergtrol Patser. “Oei sorry, wist ik helemaal niet” zei 

mama Julei. “Jullie zien er wel hele leuke mensen uit, 

kunnen we niet een manier vinden om samen te 

leven?” vroeg Slikke, waarop Frank Sander Omblets 

Deboosere antwoordde: "JA, als jullie mij terug in de 

tijd krijgen, kan ik de cumulonimbus mesoscale 

convective system tegenhouden." Maar ik kan dit 

natuurlijk niet alleen doen, zijn er niet toevallig zo een 

paar kindjes tussen 14 en 17 jaar die ons willen 

helpen? Kom dan met ons mee op het avontuur van 

(10 juli, want we gaan met de fiets) 11 - 20 juli.  

 
 

Groetjes jullie allerliefste, grappigste hernieuwersleiding!! 

Jana, Silke, Julie, Pieter, Maxime, Aaron en Sander 



 

Praktische informatie 

 
1.  Data en uren 
 
De Leeuwkes, Jongknapen, Knapen en Jonghernieuwers vertrekken op kamp op dinsdag 11 juli 2023. 

Het uur en de plaats van vertrek wordt nog meegedeeld in ‘Het Laatste Kampnieuws’, dit zullen jullie 

enkele dagen voor het kamp in de brievenbus krijgen. Het uur van vertrek is zeker in de voormiddag.  

  
De oudste groep, de Hernieuwers, zullen een dag vroeger (Maandag 10 juli 2023) met de fiets 

vertrekken naar het kampterrein. Wij zullen jullie hier ten gepaste tijden over informeren.  

  
Het kamp eindigt op donderdag 20 juli 2023 op onze bezoekdag. De ouders kunnen dan hun 

kind(eren) komen ophalen op het kamphuis en zelf de kampsfeer opsnuiven met een eetfestijn en 

een bezinningsmoment. Iedereen is er welkom vanaf 11u30. Meer info en inschrijving voor de 

bezoekdag komt samen met het laatste kampnieuws in jullie brievenbus.  

 

2.  Reis- en verblijfkosten 
 
De kostprijs voor het kamp is 175 euro per kind. In deze prijs is alles voorzien: verblijf, eten en 
drinken, kampaandenken, verzekering, … 

 
* Voor kinderen tot 14 jaar kunnen de ouders deze kampprijs inbrengen in hun belastingen, het fiscale 
attest hiervoor wordt telkens uitgedeeld aan het einde van het werkjaar daarna. 
* Je kan bij vele mutualiteiten terecht voor een attest van ‘terugbetaling kamp’. Deze attesten vind je 
vaak terug op hun website en kan je laten invullen door de hoofdleiding. 
 
Het is handig om uw kind nog een beetje zakgeld mee te geven op kamp. Voor de Leeuwkes en 
Jongknapen zal dit door de leiding van de groep bijgehouden worden. U kan dat zakgeld bij het 
binnenbrengen van de bagage afgeven in een gesloten omslag met daarop duidelijk de groep en de 
naam van het kind. (20 euro is zeker voldoende) Dit zakgeld kan gebruikt worden op kamp om 
kaartjes (€1) en postzegels (€1) te kopen om naar huis op te sturen.  
 

3.  Inschrijven  
 

Inschrijven verloopt dit jaar bij voorkeur digitaal. Hiervoor gaat u naar onze website 
www.ksahamme.be en klikt u het formulier ‘inschrijving kamp 2023’ aan. Vul de vragenlijst per kind 
volledig en correct in. De formulieren staan open vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni. 
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen controleren wij de medische gegevens die u begin dit 
werkjaar aan ons heeft toevertrouwd. Indien deze ontbreken of niet kloppen, nemen wij contact met 
u op. 
 

BELANGRIJK! 
De inschrijving is pas volledig wanneer u ook het inschrijvingsgeld aan ons heeft overgemaakt. Dit doet u 
door €175 per kind over te schrijven op het rekeningnummer 
BE02 0682 4135 6740 met als mededeling ‘Kampinschrijving 2023 NAAM LID’. 
U krijgt een bevestigingsmail wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Dit is meteen ook de bevestiging 
voor inschrijving. 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. Bij vragen over het kamp 
die iets persoonlijker liggen is één telefoontje voldoende. 

http://www.ksahamme.be/


 

4.  Kampadres  
 

 
 
 
 

 
5. Verantwoordelijken 
 

Kampverantwoordelijken 
Remmelt De Rauw             0486797080 
Sander Omblets                  0478552823 

Kookploeg 
An Brusselmans                             0475896839 
Guy Van Dender                            0485944918 
Eva Van der Henst en Wouter     0478648679 
Frederik Vermeire                         0474388677 
Renée Vanheusden en Yentl        0475744086 
Sofie Claus                                       0473393878 

Financieel verantwoordelijken 
Aukje Praet                          0476773109 
Sander Omblets                  0478552823 
Nathan Robberechts          0478730513 

 
EHBO verantwoordelijken: 
 
Femke Pintens   0472614730 
Fien Vercauteren  0471633795

6. Verzekeringen 
Alle leden zijn verzekerd tegen twee soorten ongevallen: 

- Ongevallen met lichamelijke schade 
In dit geval wordt alle lichamelijke schade en alle behandelingen verzekerd indien deze veroorzaakt 
zijn door een ongeval. Wat niet wordt verzekerd, zijn ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval. 
Er is een vrijstelling van €12,39 per schadegeval. 

- Ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid 
Hierbij wordt alle materiële en lichamelijke schade aan derden -door leden veroorzaakt- verzekerd. 
Vrijwillig veroorzaakte schade wordt niet verzekerd. Er is geen vrijstelling. 
De kosten van ziekte of ongeval zullen eerst door de kas betaald worden. De nodige formulieren 
worden door ons opgemaakt. In de week na het kamp vragen wij dan de ouders om de kosten terug 
te betalen aan de financiële verantwoordelijken. 
 
 
 
 
 

 

Indien u er zeker van wil zijn dat uw 
kaartje(s) goed toekomen op kamp, kan u 
tijdens onze kampvoorbereidingen (vanaf 
19 juni tot 9 juli) uw briefjes en kaartjes 

reeds komen posten in de brievenbus aan 
onze lokalen. 

Kamphuis Hoeve Heyman 
KSA Hamme 
“Naam van het kind” 
Boeschepestraat 8 
8954 Westouter 
 



 

7.  Bagage 
 
Ik ga op kamp en ik neem mee: 

 
- Mijn KSA-hemd (aan bij vertrek) 
- Slaapzak (L,JK,K,JH, H) 
- Luchtmatras, veldbed of slaapmatje (L,JK,K,JH, H) 
- Hoofdkussen 
- Slaapkledij en knuffel 
- Toiletgerief 
- Voldoende sport- en speelkledij voor 10 dagen 
- Voldoende warme kledij voor avondactiviteiten 
- Ondergoed en kousen 
- Regenkledij 
- Zwemgerief 
- Schoenen (minimum twee paar) 
- Hoofddeksel voor zonnige dagen + zonnecrème 
- Zak voor vuil linnen 
- Boeken, kaarten, spelletjes 
- Zaklamp 
- 2 keukenhanddoeken (duidelijk naamtekenen!!) (K, JH, H) 
- Papieren zakdoekjes 
- Een drinkbus 

 
Ik ga op kamp en laat thuis: 

 
- Ouders 
- Alcohol, sigaretten, drugs… 
- Dure spullen die ik toch niet nodig heb 

 

GSM-regeling:  
 

Voor de Leeuwkes, Jongknapen en Knapen is een GSM (alsook andere mediatoepassingen zoals iPods, 
spelcomputers, …) verboden op kamp. Deze passen niet in de kampsfeer en is ook totaal overbodig. Als de 
leiding er toch één ziet, wordt deze onmiddellijk afgenomen. 
De Jonghernieuwers en Hernieuwers mogen hun GSM meenemen. Met hen worden duidelijke afspraken 
gemaakt met hun leiding.  

 
Mogen wij bij voorkeur vragen om op kamp te vertrekken met het KSA hemd aan! Wie nog geen KSA 
hemd zou hebben voor op kamp mag steeds contact opnemen met ons. 
Waardevolle voorwerpen neem je mee op eigen risico! 
Wij vragen om alle kledij van uw kind(eren) te naamtekenen. We bedoelen hier geen groen lintje of 
een rood kruisje, maar de naam op het etiket. Op die manier vermijden we dat er op de laatste dag 
van het kamp een heuse berg persoonlijk materiaal achterblijft. 
Voor de jongste groepen is het handig om ‘weerzakjes’ te maken. Dit wil zeggen dat je heel de outfit 
in één plastic zak stopt voor een bepaald weertype. Als de zon schijnt zit daar bijvoorbeeld een topje, 
een short en sokken in. Dit is zeer handig voor de kinderen en de leiding.  
 
 
 
 

Wanneer er nog specifieke zaken 
per groep meegenomen moeten 

worden, laten wij dit weten via het 
Laatste Kampnieuws dat u enkele 

dagen voor vertrek in de 
brievenbus krijgt. 



 

8.  Binnenbrengen bagage 
 

De leden kunnen hun bagage binnenbrengen op Zondag 9 juli tussen 15u en 20u.   

De fietsen van de Jonghernieuwers moeten Zondag om 18u ten laatste op onze lokalen zijn 

aangezien deze als eerste op de vrachtwagen moeten.   
  

Bij het binnenbrengen van de bagage moet ook de identiteitskaart of KIDS-ID worden afgegeven 

(enkel voor L, JK en K).  Alle leden krijgen 3 naamkaartjes om aan hun valies te hangen. Op die dag 

moet ook iedereen 3 klevertjes van de mutualiteit als ook  eventuele medicatie binnenbrengen! 

Hiervoor zal een aparte post voorzien worden, bemand door de EHBO-verantwoordelijken.  Ook het 

zakgeld voor de Leeuwkes en Jongknapen mag dan al afgegeven worden. Als uw kind zijn medicatie 

op eigen houtje mag nemen (pas vanaf de Jonghernieuwers) dan moet dit verplicht op de medische 

fiche staan. Indien dit niet het geval is, moeten wij de medicatie in beslag nemen. Wij weten graag 

wat de kinderen van medicatie nemen. Op die dag kan u ook uw inschrijving voor ons eetfestijn 

binnenleveren. De betaling kan u dan doen op de bezoekdag.   

 

Maandag 10 juli laden wij de camion in. Mensen die graag willen 

komen helpen inladen, zijn van harte welkom!  

Wij bieden u een toffe werksfeer, op tijd en stond een welverdiende 

dorstlesser en heel veel dank voor al het werk!   

 
 
9. Bezoekdag 

 
Er zal een bezoekdag plaatsvinden samen met een slot formatie om het leuke kamp 

mooi af te sluiten!  

De informatie over deze bezoekdag zal nog verder gecommuniceerd worden in de 

Whatsapp-groepen en zal ook in jullie brievenbus verschijnen.  

 

 
10. Afhalen van de fietsen 
 
Vrijdag 21 juli komt de vrachtwagen terug aan bij onze lokalen. De leden wiens fiets mee was op 

kamp, kunnen deze dan afhalen. Dit zal vermoedelijk rond 14u zijn.  

Mensen die willen helpen met uitladen houden best onze facebookpagina in het oog! Na tien dagen 

kamp begint bij veel leiding de vermoeidheid door te wegen, dus alle hulp bij het uitladen is meer 

dan welkom. U werkt natuurlijk aan dezelfde condities als bij vertrek ☺. 

 

TOT OP KAMP! 


